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Daniél 7,13-14/ Psalm 93/ Openbaring 1,5-8 / Johannes 18,33b-37

We vieren vandaag het hoogfeest van Christus Koning. Volgende week begint het nieuwe
kerkelijk jaar met de eerste Advent. Eigenlijk vieren we dus een beetje Oud en Nieuw.

Wat is Oud en wat is Nieuw?

Een Oud verhaal blijkt bij God telkens weer een Nieuw verhaal te zijn. Jezus werd
veroordeeld door Pilatus, maar Zijn kruisiging was niet zijn einde. Het oude verhaal werd
een nieuw verhaal; het oude leven een nieuw leven.

Ook Zijn koninkrijk was daarmee niet ten einde. Zijn koninkrijk van liefde voor de armen,
luisteren naar de eenzamen, waarmee hij mensen de ogen opende en de lammen deed
opstaan.

We zijn nu 2000 jaar verder. Zijn wij nog steeds blind voor zijn boodschap van liefde? Zijn
wij nog steeds verlamd door alle berichten van oorlog en ellende? Zijn wij nog steeds
doof voor zijn oproep tot bekering? Waartoe kwam God op aarde, waar heeft Jezus voor
geleefd, als we na 2000 jaar nog steeds blind en doof zijn en verlamd door angst? Zijn
koninkrijk van liefde blijft daarom telkens actueel.

Het enige dat God van ons verwacht is dat we zijn oproep tot liefde beantwoorden in ons
doen en laten, dat we bereid zijn over onze eigen schaduw te kijken, de ander durven
aan te kijken en het leed aan te zien. En daartoe in beweging komen, ons bekeren,
omkeren, omzien naar elkaar, lichtpuntjes voor elkaar te zijn. Want onvrede los je niet op
door te wijzen naar een ander, maar door naar je eigen inbreng te kijken.

Alleen dan komt er ruimte voor elkaar, voor vrede. Alleen zo maken we ruimte voor Gods
Koninkrijk, een koninkrijk waar God regeert, Christus Koning zetelt.

God zal nooit oproepen tot haat en verdeeldheid - maar tot liefde en eenheid. Hij kiest
geen partij, doet niet aan vriendjespolitiek, is niet corrupt - laat zich niet leiden door
lobbyisten en zaait geen haat, verwarring en verdeeldheid. Hij wil niet dat we uit elkaar
groeien, maar naar elkaar toe.

Onze wereld is groter dan die van Pilatus, groter dan die van de machtigen van deze
aarde, groter dan die van de tirannen van deze wereld. Christus is een ander soort leider.

Christus’ liefde geeft een stem aan de rechtelozen, de verschoppelingen, heeft
aandacht voor de zelfkant van de maatschappij. Daarom moeten wij Christus onze
Koning laten zijn. Ons laten regeren door Christus’ liefde.

Niet door hoogmoedigen op een zelfgekozen voetstuk, niet door valse profeten met loze
beloften, niet door dictators die uitsluiten en onderdrukken, niet door potentaten die
polariseren.

Christus’ liefde is eeuwig. Daarom is het vandaag ook Eeuwigheidszondag bij onze
Protestantse broeders en zusters, een soort Allerzielen. De liefde van God voor ons
mensen houdt niet op bij ons sterven. Zijn liefde strekt tot voorbij die horizon.



Zo is Christus Koning van de barmhartigheid, Heerser van de liefde, Hoeder van de
solidariteit en Waker van de compassie. Geen koning met een mantel en een kroon, ver
van ons af op een troon. Nee, Christus is er ‘gewoon’.

Zijn koninkrijk van Liefde wordt zichtbaar in de loyaliteit voor onze naaste en de zorg voor
de behoeftigen; in de aandacht voor de eenzamen en de hulp voor de zwakken. Onze
wereld is vol van mensen die van die liefde getuigen. Die stille massa, die nooit het
nieuws haalt, is groter en stabieler dan welke regering ook! Gods goedheid behoeft geen
krantenkoppen, geen nieuwsberichten, geen headlines in het journaal. Gods goedheid is
in het gewone. Dat geeft hoop!

Liefde tot God vraagt om overgave en trouw. Overgave van ons verstand, onze wil en ons
hart. Paus Pius Xl schreef daar over in zijn encycliek Quas Primas (In de eerste) in 1925,
bijna honderd jaar geleden, als antwoord op alle onrust in de wereld.

e Christus Koning heerst over ons verstand, omdat hij de Wijsheid zelf is. Jezus zei
immers: Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Zijn fabelachtige schepping, zo
vernuftig, creatief en vernieuwend, dwingt ons op de knieén als we de
verwondering daarover in ons toelaten. Durven we toe te geven dat we daar met
ons verstand niet bij kunnen?!

e Christus is Koning over onze wil, omdat de Heilige Geest ons in vuur en vlam kan
zetten voor de Goede Zaak: Ze zet ons in beweging, neemt initiatief, kijkt voorbij
de grenzen, ziet mogelijkheden, geeft lef en inzicht en enthousiasme. Durven we
onze wil los te laten en ons te laten inspireren en leiden door wat God van ons
wil?

e Christus is Koning over ons hart, omdat zijn liefde ons begrip te boven gaat. De
laatste encycliek van paus Franciscus roept ons ook op om ons te laten bekeren
door Jezus’ heilig hart, die zo vurig voor ons klopt en ons zo oneindig liefheeft.
Durven wij die liefde te aanvaarden, te horen, te beantwoorden? Hoe ge-hoor-
zaam durven wij nog te zijn?

Als wij ons daartoe bekeren, is het Christus die ons hart regeert. Dan regeert niet de
angst maar de liefde en zal er vrede heersen.

Of laten wij ons liever beheersen door onze hebzucht, door afleiding en de waan van de
dag, door snelle bevrediging, door hunkering naar aandacht en bevestiging, door korte
termijnvisies die voorbij gaan aan duurzame oplossingen? Willen we oppervlakkigheid of
de diepte van Gods liefde?

Gods weg is die van hebben naar geven. Van ‘Waar Hebben we zin in’, naar: ‘Wat Geeft
ons leven zin, wat heb ik te bieden?’ En zo wordt Gods weg er een van Zijn, het
fundament van ons bestaan.

Christus is Koning. Zijn mantel is die van barmhartigheid, zijn kroon onze inzet voor
elkaar, zijn troon ons hart. Daar mogen we aan werken én dat mogen we ontvangen.

Gods liefde heeft eeuwigheidswaarde. Zijn liefde gaat niet verloren. Aan zijn koninkrijk
komt geen einde. Zo is het einde van dit kerkelijk jaar niet oud, maar telkens nieuw.
Amen.



