Overweging O.L.V. van de H. Rozenkranskerk Glanerbrug
Zondag A 14 mei 2023 — 6° zondag van Pasen “Hij blijft bij U”

Hand. 8, 5-8. 14-17 / Psalm 66 / 1 Petr. 3, 15-18 / Joh. 14, 15-21

Vandaag hebben we gelezen over Filippus de evangelist. Hij was één van de eerste zeven
diakenen en wist met zijn vuur en enthousiasme mensen te bekeren. Hij ondersteunde
samen met de andere diakenen weduwen en wezen en wist ook onreine geesten uit te
drijven. Hij is een voorbeeld van wat Gods Geest met ons kan doen: ons begeesterd maken
en geestkracht geven!

Enthousiasme komt van het Griekse woord en theo en verwijst daarmee naar God zelf. Als
je enthousiast bent, bén je in God en is God in jou. Dan ben je in goddelijke vervoering, vol
van Gods liefde, vol van de heilige Geest. Je voelt je geestdriftig, geinspireerd, gedreven, vol
passie.

Niet bezeten dus van onreine geesten, maar bezeten van God — een ware reine Geest!

De heilige Geest is een goede geest, een geest van liefde en verzoening, van vergeving en
vrijgevigheid. De heilige Geest geeft ruimte aan mensen. Met die geest van liefde kunnen
we met plezier Jezus’ geboden onderhouden. Dat is wat Jezus van ons vraagt.

Als gedoopten behoren we tot het christelijke volk — en met de heilige Geest krijgen we
kracht en inspiratie en worden we in beweging gezet. Dat herinnert aan ons heilig Vormsel.
We worden door de heilige Geest gevormd tot vurige mensen. Mensen die opstaan tegen
onrecht, die vrede willen stichten, die elkaar helpen.

In het evangelie neemt Jezus afscheid van zijn leerlingen tijdens het laatste avondmaal. En
belooft Hij bij ons, zijn leerlingen, die Helper te sturen. Met die Helper blijven we niet
verweesd achter.

Met die Helper, de heilige Geest, blijft Jezus bij ons blijft, waar we ook zijn en bij wat we ook
meemaken. Zij leert ons onderscheiden wat juist is en rechtvaardig, alles wat geen onrust of
verdeeldheid brengt, maar eenheid en vrede. De Helper bemoedigt ons en spoort ons aan te
doen wat goed is en inzien wat gedaan moet worden.

Jezus’ belofte dat hij terug zou komen, zou verrijzen, hebben we gevierd met Pasen. En in
die paastijd leven we nog steeds. Het is nog geen Pinksteren, we wachten nog tot de heilige
Geest over ons komt. Maar we kunnen ons nu, vooér Jezus’ Hemelvaart, alvast voorbereiden,
ons al door Hem laten vormen.

De heilige Geest is de Geest van de waarheid en laat ons begrijpen wat Jezus bedoelde. Hij
geeft ons moed om verder te gaan: met respect voor elkaar, zacht-moedig en eerlijk.

Jezus noemt God zijn Vader en met Jezus, gedoopt en gevormd, mogen ook wij God onze
Vader noemen, zijn ook wij kinderen van God en dus elkaar verwant en door Jezus met
elkaar verbonden, als broeders en zusters.



De boodschap van vandaag is dat we ons oog op God gericht houden; het goede en het
ware nastreven zonder anderen tekort te doen. Met Gods hulp, met de Heilige Geest, zal
ons dat lukken.

Soms dwalen we af of gaan kronkelige wegen; soms doet het pijn om nieuwe wegen in te
slaan en oude vertrouwde wegen vaarwel te zeggen; soms moeten we loslaten zonder te
willen, soms durven we niet of vertrouwen we het niet.

Zoals 23 jaar geleden, met de Vuurwerkramp; zoals bij kerken zoals die van ons die moeten
sluiten ondanks onze inzet ervoor; zoals oorlogen — in Oekraine - die zoveel pijn, verlies en
verdriet veroorzaken, zoals we afscheid moeten nemen van jeugd en gezondheid, van
naasten en verwanten — zoals van Jezus, die zo goed was en toch gekruisigd werd. Maar Hij
blijft in zijn geest bij ons en in ons en met ons aanwezig. Zoals onze dierbaren in de geest, in
ons hart, bij ons blijven.

We kunnen niet voorzien wat op ons pad komt en willen soms graag de tijd terugdraaien en
dingen opnieuw en beter doen. En we twijfelen zo vaak of we wel op de juiste weg zijn, of
alles wel zin heeft, of alles wel goed komt.

Daarom spreekt Jezus ons moed in. Dat we er met die Geest van de waarheid, op mogen
vertrouwen dat er telkens toch tijden komen van opbouw, van nieuw leven, van nieuwe
mogelijkheden. Want God leidde zijn volk door de woestijn en door de zee. Hij geeft uitzicht
en grond onder onze voeten!

We krijgen tijd om op adem te komen, lucht te scheppen, bij te komen, nieuwe energie te
krijgen. Om vol te houden. Met de heilige Geest leren we elkaar verstaan, verstehen,
begrijpen, hoe verschillend we ook zijn. Laten we elkaar zo beminnen — elkaar en God zo
een plezier doen!

Na dat laatste avondmaal nam Jezus afscheid, maar beloofde in de Geest bij ons te blijven.
Dat is zijn nieuwe leven, dat is zijn geestkracht: in ons en door ons en met ons. Zo krijgen we
elke dag de kans met Hem te herrijzen en verder te groeien.

Met Gods hulp komen we er wel!

Amen.



